Konijn Rebbel

Hallo allemaal, hier ben ik dan. Mijn naam is konijn Rebbel.

Samen met mijn vriendinnetje Kwebbel, andere konijnen, en andere
dierenvrienden en vriendinnen woon ik op boerderij De Gezellige Beestenboel.
En daar is het altijd een hele gezellige beestenboel.

Konijn Kwebbel is mijn allerbeste vriendinnetje en ze is heel lief, maar ze
kwebbelt wel heel veel. En dan zeg ik; * Kwebbel, Kwebbel houd toch eens je
kwebbel en kwebbel niet zoveel’. En dan word ik wel eens een beetje boos op
haar, maar ik kan nooit lang boos op haar blijven. Altijd belooft Kwebbel om
niet meer zoveel te kwebbelen. Maar ja....dat houdt ze slechts een half uurtje
vol.....en dan heeft ze weer zoveel te kwebbelen. En dan zeg ik weer; ‘Kwebbel,
Kwebbel, houd toch eens je kwebbel en kwebbel niet zoveel.” Maar Kwebbel is
en blijft mijn allerbeste vriendinnetje. En over ons is genoeg te vertellen.

Zo vertel ik jullie graag wat wij heel graag eten.

Weet je waar we dol op zijn en wat we heel graag eten?

Hooi, stro en vers gras, groente zoals andijvie, witlof en verse wortel en
brokken. Daar kun je ons midden in de nacht voor wakker maken.

Ook knagen we graag op takken, want dat is goed voor onze tanden.

We vinden niet alles even lekker. Van kool en prei worden we misselijk en van
fruit en brood worden we te dik. Dat krijgen we helaas zelden. Brood en fruit
vinden we juist zo lekker. En we drinken graag en veel water.



Benieuwd waar ik woon en met wie?

Samen met Kwebbel en andere konijnen vriendjes woon ik in een hele grote
ren, waar we heerlijk kunnen rondhuppelen. En dan hebben we heel veel
plezier met elkaar.

Nog niet zo lang geleden woonde ik helemaal alleen in een heel klein hokje bij
mijn vorige baasje. En dat vond ik helemaal niet leuk. Ik miste leuke vriendjes
en vriendinnetjes en ik kon amper bewegen in dat kleine hokje. Ik verveelde me
stierlijk. Mijn baasje bedoelde het allemaal goed, maar hij kon niet meer zo
goed voor mij zorgen. Hij werd ziek en moest verhuizen. En zodoende moest ik
ook verhuizen en kwam ik terecht op boerderij De Gezellige Beestenboel.

En daar ontmoette ik Kwebbel en we werden de beste vriendjes met elkaar.

Samen met de andere konijnen wonen Kwebbel en ik in een grote ren en als het
koud is kunnen we in het grote hok. We rennen en huppelen graag rond en
hebben veel beweging nodig. Tja, zo blijven we in conditie. En we hebben altijd
veel plezier met elkaar. Neen, ik wil nooit meer alleen wonen in een klein hokje.
Dat vind ik helemaal niet leuk!

In het begin mocht ik nog lekker rondhuppelen in de grote woonkamer van
boer Sjoerd en boerin Antje. Ze vond me zo zielig en zag dat ik het koud had.
‘Kom maar lekker in huis. Dat is heel gezellig en buiten is het koud’, zei ze.

Ik mocht lekker rondhuppelen in de grote kamer en op de bank lagen heerlijke
dekens, waar ik lekker op kon liggen. En ik kreeg heerlijke konijnenbrokjes en
verse wortels.

En toen ontdekte ik ineens dat leuke snoer. Zo’n leuk geel snoer met ribbeltjes,
en ik kreeg helemaal een kick van het knabbelen eraan. Tja, je moet wel konijn
zijn om dit te begrijpen....Het is echt verslavend...dat knabbelen aan dat snoer.

Baasje Sjoerd begreep dat helaas niet....Wist ik veel dat hij ineens geen televisie
kon kijken omdat ik zo lekker aan dat snoer had geknabbeld. Sjoerd wilde naar
Max Verstappen kijken, maar helaas.....ineens was er geen beeld en geen
televisie....en geen Max Verstappen...

Kwaad dat baasje Sjoerd was. “Dat snertbeest komt er niet meer in! Wegwezen
jij! Ik wil nooit meer een konijn in huis!”, brulde hij, pakte me bij kop en kont en
kiepte me de grote konijnenren in. En sindsdien mocht ik niet in de grote
woonkamer komen. Maar gelukkig bleef baasje Sjoerd niet lang boos op mij,
maar de grote woonkamer bleef sindsdien verboden gebied voor mij.



In de grote ren en buiten op het grote erf waren gelukkig veel leuke vriendjes
met wie ik lekker kon spelen. Kwebbel en ik werden al spoedig de allerbeste
vriendjes. Maar ze kwebbelt wel heel veel. De hele dag door en dan zeg ik
tegen haar: Kwebbel, Kwebbel, houd toch eens je kwebbel en kwebbel niet
zoveel.” Maar ik blijf nooit lang boos op haar, want Kwebbel is mijn allerbeste
vriendinnetje en we hebben altijd heel veel plezier.

Elke dag ben ik zo blij dat ik konijn ben en lekker kan spelen en ravotten met
mijn vriendjes en vriendinnetjes. En ik vind het heel leuk dat jullie op bezoek
komen, want ik ben dol op nieuwe vriendjes en vriendinnetjes.

Over mijn vriendjes, Kwebbel en mij is nog meer te vertellen.
Ik ben heel benieuwd wat jullie weten over ons en onze leuke vriendjes.
Speel deze leuke konijnenquiz en na afloop weet je meer over ons.

Veel plezier en een knuffel van Rebbel, Kwebbel en de andere
konijnenvriendjes.

Groetjes van Rebbel en Kwebbel



Vragen

Hoeveel jonkies krijgen konijnen gemiddeld per worp?
5 jonkies
3 tot 8 jonkies per worp en dat meerdere keren per jaar.
2 jonkies
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2. Konijnen worden gemiddeld 5 a 6 jaar oud.
Is dit waar of niet waar?

3. Konijnen zijn er in alle soorten en maten.
Wat is het grootste konijn?
Is dit de Vlaamse reus of de Duitse reus?

4. Het kleinste konijn is de angoradwerg?

Is dit waar of niet waar?

5. Wat wordt bedoeld met het spreekwoord: Met de konijnen door de
tralies kunnen eten? Raad het juiste antwoord.

Wie van jullie heeft ook konijnen of wil konijnen houden?

Waarom zijn konijnen zo leuk?
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Antwoorden

Hoeveel jonkies krijgen konijnen gemiddeld per worp?
5 jonkies

. 3 tot 8 jonkies per worp en dat meerdere keren per jaar. Juiste

antwoord
2 jonkies

. Konijnen worden gemiddeld 5 a 6 jaar oud.

Is dit waar of niet waar?
Niet waar. Konijnen worden gemiddeld 8 a 10 jaar.

. Konijnen zijn er in alle soorten en maten.

Wat is het grootste konijn?

Is dit de Vlaamse reus of de Duitse reus?

Het grootste konijn is de Duitse reus. Dit konijn is circa 75 cm lang, heeft
een oorlengte van 20 cm en kan maximaal 11,5 kg wegen. De Duitse reus
is net zo groot als Vlaamse reus, maar is wel zwaarder.

Het kleinste konijn is de angoradwerg?

Is dit waar of niet waar?

Niet waar. Het kleinste konijn is de kleurdwerg en weegt 1,3 kg.
Dit konijn doet zijn naam wel eer aan

. Wat wordt bedoeld met het spreekwoord: Met de konijnen door de

tralies kunnen eten? Raad het juiste antwoord.
Het juiste antwoord is: Heel mager zijn



Extra’s en opmerkingen

Wie houdt er van kleuren?

Kijk voor leuke kleurenplaten van konijnen en andere dieren eens rond op deze
leuke website.

https://www.leukekleurplaten.nl/konijn/
https://www.leukekleurplaten.nl/kleurplaat/schattig-konijn-met-wortel/

Idee voor activiteit: Konijn Rebbel komt graag op bezoek, alleen of samen met
zijn vriendinnetje Kwebbel. Hiervoor zijn 1 a 2 enthousiaste vrijwilligers nodig,
die het leuk vinden om in de huis van Rebbel en Kwebbel te kruipen.

Bronnen:

wikipedia

Licg.nl

Woorden.org (spreekwoord)
Pixabay (afbeelding)

Veel plezier gewenst en een hartelijke groet van,

Miny Vroegindewey

https://www.vanuithetommerbos.nl/
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